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Het woord is aan de voorzitter:
Beste leden,

De laatste maand van dit jaar staat alweer voor de deur. Een maand vol met bijzondere momenten,
het begint al met Sinterklaas waar we als ouderen kunnen genieten van het kindergeluk. Daarna
komen de kerstdagen, het feest van de geboorte van Jezus al meer dan 2000 jaar geleden. Terwijl dit
al 700 jaar eerder door Jesaja was aangekondigd.

Al vroeg liggen de kerstartikelen in de winkel, gaan we naar kerstmarkten, lopen we de kerstman
tegen het lijf en iedereen droomt van een witte kerst. Dit is allemaal commercie.

Voor veel mensen een feest, maar voor anderen “denken aan” een dierbare.

In december vallen er ook veel goede wensen op de deurmat of in de brievenbus, lief en
welgemeend.

Ik heb er ook één voor u opgezocht, een gedicht van Toon Hermans genaamd “Vrijheid".

Vrijheid, dat is veilig spelen
Op de plek waar jij mag zijn
Vrijheid, dat is eerlijk delen
Zonder angst, geweld of pijn

Vrijheid, is elkaar vergeven

Daar is liefde bij gebaat

Vrijheid, is in vrede leven

Zonder muur of prikkeldraad
Toon Hermans

Iedereen een goede gezondheid en gezegende kerstdagen gewenst.

Groet, Ko van Hoorn

Activiteiten KBO december

Dag Datum Activiteit Plaats Aanvang zie verder
Maandag 4 en 18 december de Vrolijke Noot Kloosterhof 19.00 uur

Dinsdag 5/ 12 en 19 december | Bridgen Kloosterhof 13.30 uur

Dinsdag 12 december Decemberviering | De Serenade | 14.00 uur nieuwsbrief
Dinsdag 19 december Filmavond Kloosterhof |19.30 uur nieuwsbrief
Woensdag |6/ 13/ 20en 27 dec. |Wandelen Raadhuisplein | 10.00 uur

Donderdag |7 en 21 december Kaarten Kloosterhof 13.30 uur
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Engeline Braken-van Drie 88 jaar
Annie Schellekens-Verhoeven 88 jaar

Dicky van der Kruit-Zweegman 82 jaar

WELKOM NIEUWE LEDEN

Nicolette van der Heijden
Geert Alofs

Jack en Wilma Kuijpers

JUBILEUM

Op 23 oktober jl. waren
Jos en Tineke Beerens 60 jaar
getrouwd.
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FILMAVOND 24 OKTOBER

Op 24 oktober jl. is KBO Liempde gestart
met een filmavond. Het was een prachtige
drama- en familiefilm “Finding Neverland'.
Jammer dat de opkomst matig was, maar
de aanwezigen waren enthousiast en
komen zeker weer.

De tweede film die getoond gaat worden
op 28 november is de bekende
documentaire "De Nieuwe Wildernis”.
Zeker een aanrader.

Wij zien u graag in onze maandelijkse
“bioscoop”.

ZORGVERZEKERINGEN 2024

Drie zorgverzekeraars bieden u als lid van
KBO-Brabant collectiviteitsvoordelen op uw
zorgverzekering: VGZ, CZ en Zilveren
Kruis. De korting geldt uitsluitend op de
aanvullende verzekering. Daarnaast krijgt
u bij drie aanvullende zorgverzekeringen
van VGZ (VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt
beter of VGZ Zorgt Best) en bij één
aanvullende zorgverzekering van CZ (CZ
Leden) uw contributie voor KBO-Brabant
tot maximaal € 25,00 per jaar vergoed.

KBO-Brabant heeft met VGZ, CZ en
Zilveren Kruis voordelen afgesproken.

De voordelen verschillen per zorg-
verzekeraar en betreffen onder meer:

e Korting op de premie van
aanvullende verzekeringen
e Ruimere vergoedingen
e Extra’s, zoals contributieteruggave
2024.
Een overzicht van de belangrijkste
voordelen per verzekeraar vindt u — samen
met een uitgebreid artikel over de zorg-
verzekeringen met nuttige tips — in ONS
Magazine van december. Daar kunt u het
nog eens rustig nalezen.

Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met de betreffende
zorgverzekeraar:

VGZ : telefoon 0900-8490
CZ: telefoon 088 — 555 7777
Zilveren Kruis: telefoon 071 — 751 0052

FILMAVOND op dinsdag 19 december
om 19.30 uur in de Kloosterhof

De eigen bijdrage hiervoor zijn € 3,00 . Dit
is inclusief een kopje koffie. Introducees
zijn op deze avond ook welkom.

Op deze avond zal de film : “ Last
Christmas” worden gedraaid.



Last Christmas is een romantische
komedie uit 2019. De film volgt het leven
van de ongelukkige Kate.

Voor de feestdagen werkt zij als elf in een
winkeltje met kerstversieringen in Covent
Garden. Haar leven neemt echter een
andere wending zodra ze de sympathieke
Tom ontmoet.

De film bevat 0.a. nummers van George
Michael.

lieetgemunt

Het jaar loopt weer teneinde. Kijkt u nog
eens goed rond in uw huis of er nog OLG-
muntjes liggen en lever ze dan snel in, en

bij voorkeur in de koker van KBO Liempde.

Op Liemt Gemunt is inmiddels een begrip
in het dorp; wie boodschappen doet bij
lokale ondernemers krijgt er gratis oranje
muntjes bij. Die kunnen klanten
vervolgens doneren aan lokale
verenigingen of besteden aan projecten
die de leefbaarheid vergroten en ‘leven in
de brouwerij’ brengen.

SeniorenExpo

Van dinsdag 16 t/m zondag 21 januari
2024 is er weer een Senioren Expo
in het Evenementencomplex
Koningshof te Veldhoven. Ook deze
keer werkt KBO-Brabant mee aan de
beurs.

De Senioren Expo is een complete
huishoudbeurs voor de 50-plusser
met ruim 150 stands. U vindt er alles
over sfeervol wonen en leven, reizen,
gezondheid en beweging, hobby en
creativiteit. Dus alles onder één dak.
Onder het genot van een hapje en
een drankje kunt u in een sfeervolle

ambiance genieten van optredens van
diverse bands, koren en artiesten.

De Senioren Expo wordt
georganiseerd in samenwerking met
de grootste seniorenvereniging van
Brabant met ruim 120.000 leden.
KBO-Brabant is prominent aanwezig
met een ontmoetingsplein op de
beursvloer. U kunt hier terecht met
vragen over uiteenlopende zaken
zoals cultuur, educatie, kadervorming,
belangenbehartiging en ouderen-
advisering.

Entree

De entreeprijs bedraagt € 15,00 per
persoon. Op vertoon van het KBO-
lidmaatschapspasje krijgen alle KBO-
leden een korting van € 5,00 op de
entreeprijs.

KBO Liempde beschikt over een
aantal entreekaartjes. Heeft u
belangstelling, laat het even weten
aan een van de bestuursleden. Wel
geldt: OP=0P.

JUBILEUM KBO 60 JARIG
BESTAAN

Op 17 oktober was het een geweldige
drukte bij de Serenade, waar de deur
om 13.30 uur openging. Het was
feest!

Bij binnenkomst kreeg ieder lid 3 muntjes
voor consumpties en mochten we achter
in de zaal langs een rij tafels lopen om een
gebakje uit te kiezen.

De zaal zat propvol: ruim 170 leden
kwamen het feest mee vieren.

Nadat iedereen zijn plaatsje had gevonden
en er al z'n best gebuurt werd, opende
voorzitter Ko met een welkomstwoord de
bijeenkomst officieel. Hij stelde Tonny
Wijnands voor, die ons deze middag
aangenaam zou bezig houden.
Laatstgenoemde is een bekende voor KBO
Liempde, want hij heeft al vaker voor ons



opgetreden in” Ziggo Dome Liempde”,
zoals hij zei.

Tonny komt uit Deurne/Zeilberg en met
zijn gitaar- en banjospel wist hij de zaal al
gauw mee te krijgen met de liedjes die hij
zong. Hij beloofde dan ook grote prijzen
(zoals wel 8 flatscreens) voor degene, die
kon raden van wie het liedje was, maar....
het bleef bij beloftes. Gelukkig voor de
penningmeester!

De zaal kon alle liedjes meezingen, wat
Tonny “geweldig” vond, zoals hij steeds
liet merken.

Hij kwam dan ook nooit verder dan het
eerste couplet.

Tussendoor vertelde hij over zijn
kleinkinderen die niet konden begrijpen
dat het vroeger allemaal anders was en
opa geen telefoon had, ja, later een aan
de muur in de gang.

Had hij dan geen Wifi? Nee, wel een
wijfje.

Op de bewaarschool had hij vroeger bij
zuster Heroiene gezeten. (Die was haar
tijd vooruit).

Tonny had alles in de gaten en wist dat er
worstenbroodjes zouden komen en een
warm- en koud buffet. Helaas, dat laatste
bleek niet te kloppen.

Het enige liedje dat hij helemaal zong was
Het Dorp van Wim Sonneveld, wat
betrekking had op Deurne/Zeilberg.

Net als Tonny, die na iedere poging van
de zaal om mee te zingen “geweldig” riep
vonden wij het ook geweldig om dit feest
mee te mogen maken.

KBO Liempde, alsnog proficiat met het 60
jarig bestaan en op naar het volgende
jubileum!

Mariet van de Wiel

THEMAMIDDAG KBO LIEMPDE

“Er zijn voor een ander” dat was het
thema van de lezing van VPTZ
(Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)
verzorgd door Jeannette Wester en
Desiree Timmermans op 15 november in

de Kloosterhof.

De belangstelling was niet zo groot. Het
blijkt dat dit onderwerp al eerder aan bod
is geweest in de jaarvergadering van

19 oktober 2020.

Toch is het belangrijk dat de mensen
weten dat er vrijwilligers zijn die — op
verzoek — in actie komen in de laatste
levensfase.

Codrdinatrice Jeannette vertelde dat er
eerst een intakegesprek plaatsvindt. Het
contact kan door de thuiszorg gelegd zijn,
maar ook rechtstreeks door familie.

De vrijwilliger geeft geen medische zorg
maar ontlast de mantelzorger(s).

De (betaalde) algemene codrdinator heeft
contact met instanties, de plaatselijke
coordinators en vrijwilligers en regelt
opleiding en administratieve zaken.

De plaatselijke (vrijwillige dus niet
betaalde) codrdinator heeft contact met de
vrijwilligers, maakt de roosters en is 24/7
bereikbaar (als ze dienst heeft). Ze
beantwoordt ook ‘s nachts de telefoon en
houdt de vinger aan de pols bij de
vrijwilligers.

Het is belangrijk dat er een (wederzijdse)
klik is tussen cliént en vrijwilliger.
Hospices hebben hun eigen vrijwilligers
(meestal in een groep); de vrijwilligers van
VPTZ functioneren een op een. Dit
noemen zij “inzet” en zij proberen tot het
afscheid bij dezelfde cliént te blijven, zodat
die niet steeds iemand anders in huis
krijgt.

Zij werken aanvullend op de thuiszorg,
meestal 1 dagdeel per week of 1 a 2
nachten.

Door onbekendheid worden zij vaak te laat
ingeschakeld. De cliént heeft er soms
moeite mee dat er een vreemde in huis
komt, maar er wordt uitgelegd dat de
cliént het voor het zeggen heeft en dat ze
de mantelzorg ontlasten. Het is altijd
maatwerk. De grens is ongeveer een jaar,
afhankelijk van de situatie.

Het is laagdrempelig en ont-zorgt de
mantelzorger(s).



Dikwijls vinden er mooie gesprekken
plaats: cliénten vertellen sommige dingen
eerder aan een “vreemde” dan aan
familie.

De vrijwilligers komen samen voor
groepsgesprekken, om ervaringen uit te
wisselen en elkaar te steunen. Ze krijgen
ook een introductiecursus en worden door
de codrdinator begeleid.

Door advertenties in plaatselijke blaadjes
wordt aandacht gevraagd voor dit
vrijwilligerswerk.

Desiree vertelde hoe zij er door voorvallen
in haar familie toe kwam om dit werk te
gaan doen, al sinds 2004.

Er is geen wachtlijst en de vrijwilliger
begint zo snel mogelijk na het intake-
gesprek van de codrdinator die een match
zoekt tussen cliént en vrijwilliger.

De vrijwilligers, verdeeld over 200
organisaties “verdienen” € 88.000.000,00!

Aan het eind van de lezing kreeg iedereen
een tasje met informatie. Deze informatie
is ook te vinden op:
www.vptzregiodenbosch.nl of
info@vptzregiodenbosch.nl.

Telefonisch zijn zij bereikbaar op hummer
085-0025310.

Mariet van de Wiel

KBO KRING BOXTEL

Maandag 6 november was de eerste
middag van de vier lezingen,
georganiseerd door KBO Kring Boxtel,
bestaande uit KBO Boxtel, Esch en
Liempde.

Het thema was: Tedereen overlijdt een
keer, maar hoe moeten de
achterblijvers omgaan met hun
verdriet?

De middag werd verzorgd door Marinus
van den Berg, priester en o.a. verpleeg-
huispastor geweest. Verder heeft hij een
groot aantal boeken geschreven (te vinden
op Wikepedia) en geeft hij lezingen over

het thema afscheid, zorg en verlies.

Rouw is een reactie op verlies. Dit hoeft
niet persé overlijden te zijn: ook door
slechthorendheid kun je geisoleerd raken
en daarover rouwen.

Vaak is communiceren met woorden geen
oplossing voor iemand die in de rouw is.
Niets zeggen en elkaar vasthouden kan
beter zijn.

In het begin ben je in shock, er moet van
alles geregeld worden, het gemis komt
later en kan groter worden. Verdriet is
eeuwig zoals liefde voor je kind eeuwig is.
Rouw is heel lichamelijk: je kunt er echt
ziek van worden en lichamelijke klachten
krijgen zoals bij heimwee.

Je moet niet bevestigen wat iemand voelt
(“ik weet wat je doormaakt”), maar vragen
“Hoe gaat het nu echt met je?” en
doorvragen: laat de mensen vertellen.
Troost is de erkenning van de pijn, dan
ben je verbonden en minder alleen.

In de rouw ga je terug naar herinneringen
en realiseer je je dat het voorbij is.

Het is belangrijk om iemand te hebben die
voor je zorgt zonder zich op te dringen en
zonder adviezen. Huilen lucht op.

Soms is degene die iemand verliest zo in
de war dat hij/zij iets wat vanzelfsprekend
is niet meer ziet. Anderzijds krijgt men
vaak steun van minder bekenden, van
vrienden en op de derde plaats van
familie.

Marinus wist dit met verhalen duidelijk te
maken.

Iedereen reageert anders op rouw. Als een
moeder van 5 kinderen overlijdt overlijden
er 5 moeders.

Verlies kan heel dubbel zijn, b.v. bij
dementie of een ernstige ziekte.

Je moet niet oordelen. Bij rouw kan ook
een eerder trauma opspelen.

Na de pauze kon men vragen stellen en
zijn/haar verhaal kwijt, waarvan diverse
mensen gebruik maakten.

De eerste vraag ging over euthanasie bij
dementie. Kan dat? De huisarts moet er in
een heel vroeg stadium bij betrokken zijn
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en ook een tweede arts moet het
beoordelen, maar het is niet gemakkelijk
om precies te weten wanneer iemand nog
wilsbekwaam is.

Er is ook nog een weg van versterven:
stoppen met eten en drinken.

Volgende vraag: hoe zit het met de RK
kerk? Vroeger werd iemand bij zelfdoding
niet op het kerkhof begraven. De vorige
paus heeft erkend dat mensen in nood
geholpen moeten worden. Euthanasie is
een mogelijkheid om waardig te sterven,
het is een gewetensbeslissing en men kan
niet in het geweten van een ander treden.

Als iemand sterft, sterft er ook iets in de
nabestaanden. Met het verlies wordt een
stuk uit hun eigen identiteit weg-
gescheurd. En dan breekt het gevecht los
tussen verstand en gevoel.

Arthur Polspoel schreef hierover het boek:
Wenen om het verloren ik.

Als je geen vertrouwenspersoon kunt
vinden neem dan contact op met je
huisarts of een rouwcounselor, te vinden
op internet.

Doordat het aantal belangstellenden niet
al te groot was, was het een intieme
bijeenkomst, die geopend en gesloten
werd door de voorzitter van KBO Esch.

Mariet van de Wiel

KBO KRING BOXTEL 2
Op maandag 13 november was de tweede

lezing van KBO Kring Boxtel in de Walnoot.

Ditmaal vertelde Leila Yemane haar
levensverhaal en nog veel meer over
Eritrea. Toen zij 17 jaar was, zou ze
eigenlijk de twaalfde klas, een militaire
opleiding in Sawa, moeten gaan volgen.
Iedereen in Eritrea is vanaf zijn 18de
dienstplichtig. Dus alle mannen én
vrouwen tussen de 18 en 40 jaar. De
Eritrese dienstplicht is persoonsgebonden,
dit betekent dat deelname niet
vervangbaar of af te kopen is

Wat houdt dienstplicht precies in? Officieel
bestaat de dienstplicht uit zes maanden
militaire training en twaalf maanden
actieve dienst in een militaire of civiele
functie. In totaal duurt het minimaal 18
maanden. Daarna zijn het reservisten.
Wanneer dienstplichtigen in actieve dienst
zijn, werken zij voor overheidsdiensten of
in het leger bij infrastructurele werken,
landbouw of in de mijnbouw. De Minister
van Defensie wijst deze functies aan
personen toe, zonder daarbij rekening te
houden met persoonlijke voorkeuren. Over
het algemeen worden hoger opgeleiden
ingedeeld bij de overheidsdiensten en
lager opgeleiden in het leger.

Een zus van Leila volgde de militaire
training helemaal en werd aangewezen als
docent, wat niet haar voorkeur had. Ook
zij kon vluchten.

Leila wilde met een reisdocument van de
gemeente naar Sudan. Haar uiteindelijke
doel was Noorwegen, waar een oom
woonde.

Ze moest 6 dagen lopen en kon met hulp
van een Sudanees (en geld door verkoop
van goud van haar moeder) een Sudanees
paspoort krijgen. De Sudanees reisde met
haar mee naar Frankrijk maar verdween
daar met het paspoort. Met de Airbus
kwam ze in Eindhoven aan, waar ze door
de marechaussee werd tegengehouden: ze
was illegaal en moest hier asiel aanvragen
in Ter Apel. Voordat er een gesprek met
de IND plaatsvond was ze een jaar verder.
Ze kwam in het acz in Vught, waar ze zich
de Nederlandse taal eigen maakte.

Omdat er bij IND gebrek was aan tolken
die Tigrinya spraken werd Leila gevraagd,
nadat ze in 3 maanden haar inburgeren
diploma had behaald, daar te komen
werken.

Ze had eigenlijk een opleiding in de zorg,
net als haar moeder die verpleegkundige
is.

Van 2013 tot 2016 was ze full time tolk
voor IND, in ziekenhuizen en bij



advocaten. De verhalen van de
asielzoekers hadden hun weerslag op haar
en in 2018 startte bij de IND een
programma voor statushouders waar zij
als trainer/coach/tolk optreedt en nu ook
als zzp'er.

Eritrea is een dictatuur, waar gevangenen
zonder proces worden opgesloten. Het is
niet gemakkelijk om via internet informatie
te vinden.

De inwoners van Eritrea kunnen worden
verdeeld in negen volkeren; de Tigrinya,
de Tigre, de Afar, de Saho, de Kunama,
de Nara, de Bilin, de Hedareb en

de Rashaida. De Tigrinya zijn qua aantal
het omvangrijkst.

De officiéle landstaal is het Tigrinya en
daarnaast Arabisch. In de eigen omgeving
wordt de taal van de stam gesproken.

Het Christendom en de islam mogen als
godsdienst beleden worden maar de
religie van Jehovagetuigen en de
Pinkstergemeente zijn niet toegestaan.

Waarom is Leila gevlucht?

Allereerst om de dienstplicht. Als zij trouwt
en kinderen krijgt of bij ernstige ziektes
geldt de dienstplicht niet voor vrouwen.

Er is geen vrijheid, corruptie bij de
overheid, geen vertrouwen in de overheid
want er is onzekerheid, onveiligheid en
geen stabiliteit.

De president is dat al 31 jaar: 30 jaar
heeft hij gevochten voor onafhankelijkheid
van Eritrea; nu gedraagt hij zich als een
dictator.

Na alle oorlogen zien de Eritreeérs alle
landen als vijanden.

90 % van de vaders zijn niet thuis: een
keer per jaar mogen ze 4 weken met
verlof (als dat goedgekeurd wordt door de
militaire leiding) en dat terwijl mannen
alles beslissen, moeders moeten werken
en “mogen meedenken”.

Het zorgsysteem loopt achter en de
kwaliteit is niet goed.

Er zijn grote verschillen tussen de cultuur
van Nederland en Eritrea:

In Nederland is openheid, de Eritreeérs
zijn terughoudend; Nederlanders maken
oogcontact, Eritreeérs kijken omlaag en zij
krijgen weinig feedback.

Nederlanders zijn individualistisch, terwijl
Eritreeérs samen werken (collectivisme).
Zij kennen veel taboes, maar hebben meer
eerbied op basis van leeftijd.

Rijken zijn de officieren, die een beter
salaris hebben dan gewone werkenden.
Eritrea heeft een lange arm overal in
Europa: nep vluchtelingen geven
informatie door en statushouders worden
gechanteerd voor de veiligheid van
achterblijvers in Eritrea.

Leila heeft het heel knap gedaan om als
tolk te gaan fungeren. Zij is Nederland
dankbaar en blij dat ze in Brabant woont.
Ook haar moeder, broer en zussen en
natuurlijk ook haar zoon en dochter
hebben een plaats in Nederland gekregen.

Mariet van de Wiel

GEVRAAGD voor in de generatie tuin
Onzen Hof een aantal weidepalen ter
vervanging van de oude deels
verrotte palen.

Martien Smulders

KBO-LEDENPAS VOORDELEN

Op vertoon van de ledenpas ontvangen
KBO-leden kortingen bij:

e Proef Culinair, Rechterstraat 54, Boxtel.
Tel. 0411-689995. 5% Korting op kaas en
vleeswaren.

e Joop van den Borne Optiek & Hoor-
comfort, Markt 9, Boxtel.

Tel. 0411- 674198.

Speciaalzaak voor vrijblijvende en
vakkundige oogmetingen en gehoortesten.
Bij aankoop van een complete bril
(montuur en glazen) 10% korting. Niet


https://nl.wikipedia.org/wiki/Tigrinya_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tigre_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afar_(volk)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saho_(volk)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunama_(volk)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nara_(volk)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilin_(volk)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hedareb&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rashaida&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Offici%C3%ABle_taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tigrinya_(taal)

geldig in combinatie met andere acties
en/of kortingen. Vraag naar de
voorwaarden.

* Sybilla Buisman, Optiek-Optometrie,
Breukelsestraat 39, Boxtel.

Tel. 0411-683843.

10% Korting op de prijs van monturen.

¢ Van Doornmalen, Elektro-onderdelen &
accessoires, Stationsstraat 26a, Boxtel.
Tel. 0411-750722. 10% Korting op alle
accessoires.

* Bike Totaal Verhoeven, Stationsstraat
103, 5281 GC Boxtel. Tel. 0411-676847.
10% korting op kleding en accessoires.

e Elan Bikes Support, Croonpassage 2 te
Boxtel, 10 % korting bij aanschaf van een
fietshelm van minimaal € 40,00.

« Dierenspeciaalzaak Boxtel, Oosterhof 14,
5283 BV Boxtel. Tel. 0411-678787.

5% korting op assortiment

e Mon PC, Van Beekstraat 17,

5282 RV Boxtel.

Tel. 0411-607603 of 06-24326534.

10% korting op reparatie laptop en
computer, 10% korting op reparatie
smartphone.

Verkoop en kleine reparaties uitgesloten.
¢ Ring & Go, Rechterstraat 3,

5283 BS Boxtel. Tel. 0411-616580.

10% Korting op accessoires. (vraag naar
de voorwaarden).

¢ DA van den Biggelaar, Oosterhof 7,
5283 BV Boxtel

Tel. 0411-610196.

10% korting op New Care voedings-
supplementen. (vraag naar de voor-
waarden).

¢ Olie&zo Garage Boxtel, Runmolen 7, 5%
korting op arbeid.

Bij jaarlijks onderhoud bieden wij tegen
gereduceerd tarief, in samenwerking met
de ANWB, een mobiliteitsservice
(pechservice) aan. Voor € 35,- per jaar in
(bijna) heel Nederland en voor € 15,- extra
ook in (bijna) heel Europa. De volledige
voorwaarden zijn te vinden op onze site
https://www.olie-zo.nl/mobiliteitsservice

e Zorgwinkel Boxtel, Liduinahof 35, Boxtel.
Tel. 088- 0071100.

10% Korting op het verkoop-assortiment.
e Optisport het Dommelbad,
Schijndelseweg 1a, 5283 AB Boxtel.

Tel. 0411-688799.

10 % korting op een 10 badenkaart voor
banenzwemmen.

10% Korting op abonnementen fitness.
Combi-abonnementen fitness/zwemmen
vallen ook onder deze regeling.

OPROEP

In deze nieuwsbrief staat wel erg vaak
mijn naam onder de diverse artikelen.
Graag doe ik een beroep op u om ook
eens een stukje in te sturen of een verslag
te maken van een activiteit van de KBO.

Voor foto’s van activiteiten verwijs ik u
naar de website van KBO Liempde.

Mariet van de Wiel

BESTUURSLEDEN telefoon

Ko van Hoorn, voorzitter 06-82469646
Ine Hazenberg, secretaris 632127
Johan Onland, penningmeester 631417
Joke van Haaren 633411
Marie-José Habraken 06-30875019
Marnel Peters 631871
Kees Quinten 631730
Belastinginvuller

Piet van Berkel 631434
Johan Onland 631417
Beheerders website

Jac de Graaf 632246
Martien Smulders 632262
Ouderenadviseur

Wim van Erp 631807
Johan Onland 631417
Cliéntondersteuner

Kees Quinten 631730

Kopij voor de Nieuwsbrief van januari
2024 graag aanleveren voor

11 december a.s. email:
marietvandewiel@gmail.com
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